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Vorige maand ben ik een week gaan helpen bij Ecodorp Bergen in Noord Holland om het eerste
ecodorpenfestival voor alle initiatieven op dit gebied in Nederland mee te helpen voorbereiden.
Het was voor mij een ervaring die ik niet gauw zal vergeten. Na een wat onwennig begin omdat ik bijna
niemand kende voelde ik me belangstellend ontvangen na het kennismakingsrondje waarbij iedereen iets
meer over zichzelf kon vertellen.
Ook kwam er natuurlijk een bespreking van de mogelijke klussen waar we uit konden kiezen. Er staat op
het militaire terrein eigenlijk maar een gebouw waar we redelijk in konden verblijven met simpele douche
en toiletten. Alle andere gebouwen waren eigenlijk loodsen en opslagplaatsen. We hebben de week
aardig wat werk verzet naast het koken voor de hele groep.
Een opslagstelling voor alle voedsel gemaakt in de koudste ruimte van het gebouw. Slaapplaatsen
gemaakt in een van de opslag gebouwen die nog goed schoongemaakt moesten worden. Zes
composttoiletten gemaakt voor bij het festivalterrein. Twee loodsen schoongemaakt. De elektriciteit naar
de verschillende loodsen en het middenterrein aangelegd om daar muziek en projectie mogelijk te
maken. Vier yurts opgezet waar de verschillende workshops gehouden konden worden. En nog vele
andere klussen die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. ‘s Avonds konden we activiteiten inbrengen en
hebben we een avond biodanza gedaan en heb ik een volgende avond het ’forum’*) ingebracht. Beide
avonden werden goed bezocht en was het erg fijn om te doen.
Op het laatst van de week was er nog zoveel wat ook ‘s avonds nog afgemaakt moest worden dat een
avondprogramma er niet meer in zat. Elke ochtend hielden we behalve de werkbespreking ook een rondje
met de ‘talking stick’ waarbij we de gemoedstoestand van iedereen aan bod lieten komen zodat we van
elkaar wisten hoe iedereen zich voelde op dat moment.
Zaterdag kwamen ongeveer 50 mensen als afgevaardigden van alle initiatieven samen om uit te wisselen
hoe iedereen bezig was in het eigen initiatief en waar je in de praktijk tegenaan liep. We hebben daar
verschillende hoofdgroepen bij onderscheiden en werkgroepjes geformeerd, die daar later met elkaar
verder mee aan de slag kunnen, om zo oplossingen uit het hele land met elkaar te uit te kunnen wisselen.
Het festival op zondag werd druk bezocht, zo’n ruim honderd mensen vanuit het hele land kwamen het
feest meemaken en er is veel uitgewisseld en aan workhops, ceremonies, biodanza en zingen
meegedaan.
Voor mij een ervaring die me echt het dynamische gevoel gaf, waar ik in een ecodorp naar verlang.
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*) Het forum ondersteunt het proces van openheid, vertrouwen, persoonlijke en spirituele groei overal waar groepen
zich inzetten voor een gezamenlijk doel. Het verbindt de groepsleden en er groeit een gevoel van eenheid.
Het forum biedt een platform en ventiel voor de groepsleden om zich in het midden van een kring te kunnen uiten en
te kunnen delen wat er bij hen leeft. Een ieder mag er helemaal zijn, met zijn/haar mooie en minder mooie kanten.
Alles wordt helemaal gerespecteerd. Er wordt niet op de uitingen van degene in het midden ingegaan. Wel krijgt de
persoon desgewenst spiegels: een voor een staan de groepsleden op en vertellen zonder eigen oordeel wat ze
hebben gezien of gehoord. Er wordt ook na de bijeenkomst minstens 24 uur niet meer over de inhoud nagepraat. En
hierna alleen op verzoek van de betreffende persoon.


